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Nieuwsbrief Annagilde september/oktober 2024                                                        

Terugblik Gaayschieten 

Schoten we tot nu toe nooit in de maand augustus, dat veranderde dit jaar doordat we met 

algemene stemmen hadden besloten dat het Gaayschieten op zaterdag 17 augustus zou 

plaatsvinden. Harry en Henny Zwerus keken er weer naar uit, de vogel was veelkleurig 

opgetuigd en in goede handen bij schutterskoning Gerrit Liefers en Dirk Jan Septer zorgde 

met wat hulp van Henny weer voor de bloemversiering op het feestterrein. Gerrit de Weerdt 

had weer allerhande materialen aangevoerd en eten en drinken was besteld terwijl Henk de Graaf 

zorgde dat de schietfaciliteiten er weer onberispelijk en uitnodigend bij lagen. Niet te vergeten die 

mannen die elk jaar klaar staan om alles op te bouwen… en op de zondagmorgen, met hulp van enkele 

Anna’s weer op te ruimen. Het werd weer een memorabel zonovergoten schuttersfeest. Schutters-

koning Gerrit Liefers, met nekbrace en nieuwe vogel werd door een schuttersdelegatie van huis 

begeleid naar het toernooiveld. Al in de 2e schietronde werd met een welgemikt schot door onze 

schietmeester Henk de Graaf het restant van die zo fraaie vogel eraf geschoten nadat hij hem in de 1e 

ronde al vleugellam had gemaakt en Harry Zwerus hem al had onthoofd.  De andere vleugel was (meen 

ik) voor Dries Jonker. Hulde voor onze nieuwe schutterskoning Henk de Graaf, die al zoveel doet en bij 

wie de boog altijd gespannen staat. Aan alles was gedacht. Zelfs beschermplaten op het dak van het 

tijdelijk onderkomen van dochter Laura en echtgenote Kim, tegen vallende pijlen. Waar geen rekening 

mee was gehouden was de slechte gezondheid/ouderdom van de trouwe huishond Madoe. Uitgere-

kend die middag is het beestje ingeslapen en dat kwam hard aan. De nieuwe schutterskoning werd 

gehuldigd en toegezongen. We konden dus al bijtijds aan de drank en wat later aan het overheerlijke 

eten. Winnares bij de dames op de vlakbaan werd Ineke Gerritsen, een dame met een al jaren vaste 

hand en scherp oog. Tijdens de BBQ. werden we verrast door het muzikale gelegenheidsduo Harry op 

accordeon en oud gildebroeder Ton Klappe op gitaar en zang. Verrassend goed en voor herhaling 

vatbaar. Deze editie kunnen we vol trots weer bijschrijven in de zo rijke historie van ons gilde.  

Gildebroeders spelen toneel 

De opvoering van het ietsjes aangepaste verhaal over de opsluiting van graaf Jan van Wassenaer in zijn 

inmiddels beroemde kooi, dat we op uitnodiging van de Katwijkse oranjevereniging op 24 augustus j.l. 

in Katwijk a/d Rijn drie maal brachten, oogstte veel lof.  Alle adellijke Van Wassenaers waren per rijtuig 

aangevoerd voor een bijzondere samenkomst in de kerk, waar ook hun praalgraf is te bezoeken. De 

veelkleurig uitgedoste Hattemers vormen een erehaag waarlangs de genodigden de kerk in trokken, 

terwijl uit volle borst het Hattems stedenlied werd gezongen. Onder de enthousiaste spelers van het 

kooiverhaal zijn nogal wat gildebroeders, die met een volle bus en de opgeladen kooi naar het hol van 

de leeuw waren afgereisd. We speelden daar op voor de Van Wassenaers ongeveer heilige grond pal 

voor die kerk en de grafkelder/crypte van de Van Wassenaers. Geweldig toch. Wat ’n lef. Overigens 

ligt onze graaf Jan niet daar begraven maar in Amsterdam.  Het werd een lange en enerverende dag, 

maar ook een waar nog lang over na gesproken werd, al was het maar tijdens het uitstekend verzorgde 

eten van fa.De Haan uit Wapenveld, op het Hanzepark in Hattem. Hulde voor gildebroeder en duizend-

poot Evert van Olst en zijn kameraad achter de bar. Jammer was wel dat regisseur Chris de Kok aangaf 

te stoppen met zijn werk voor onze spelersgroep. Voor nieuwe vormen van straattoneel moeten we 

naarstig op zoek naar een creatieve en enthousiaste regisseur. De enthousiaste spelersgroep is 
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inmiddels een niet meer weg te denken onderdeel geworden van historische festivals in Hattem en…. 

daarbuiten.   

Hattem 725 jaar stadsrechten 

Even mooi werd het tijdens de viering van ‘Hattem 725 jaar stad’ op 21 september j.l. Het werd een 

feestje in het parkje achter de Dijkpoort (De Doelen) en in de Schepenbank of Vierschaar in het stadhuis  

Gildebroeder Harry Zwerus stal de show met zijn optreden als veroordeelde vagebond. De stad vierde 

een Hattems feestje compleet met een bezoek van onze hoogedele graaf Reinoud I van Gelre, die voor 

even zijn eeuwige rust had onderbroken om ons nogmaals de stadsrechtenbrief te overhandigen. Ook 

werden het Waagrecht, het Marktrecht en het stadsverdedigingsrecht uitgebeeld. Bij dat laatste was 

het weer het Annagilde dat de schietbanen had opgesteld. De versterking van het Elburgse hellebaar-

diersgilde was een schot in de roos en de bekroning op een stralende en zeer geslaagde dag. De 

streekmarkt trok veel bezoek net als alle andere festiviteiten en in de oude raadzaal/schepenbank is 

het nog nooit zo druk geweest. Een topdag. 

Onderhoud kanonnen 

Nu de havenkademuur bij het Voermanplein onder handen werd genomen en de kanonnen van hun 

plek moesten, was het de ideale gelegenheid om deze kanonnen een flinke en hoogstnoodzakelijke 

opknapbeurt te geven. In prima samenwerking met de gemeente werden ze vervoerd naar de 

gemeentewerf, waar hedenmorgen het onderhoud is begonnen. Dat betekent vervangen van ernstig 

aangetaste delen van de onderstellen met nieuwe eikendelen, het schuren, uitkrabben, kitten, 

plamuren en het weer verven in het bekende ossenbloedrood. Een klus waar 4 a 5 gildebroeders de 

komende weken nog mee druk zijn. Mocht je zin en tijd hebben, meld je even bij koning Koos.  

Gildedis 

De Meesters van het Sint Annagilde nodigen de gildebroeders en de overprovisor van harte uit voor 

de jaarlijkse gildedis. Dit officiële gildetreffen vindt plaats op donderdag 21 november 2024. in 

Brasserie De Konijnenberg; Konijnenbergerweg 3,  8051CC in Hattem. Dus bij de Dutch Golf. De inloop 

is vanaf 18.00 uur. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. De aanvang van het warme buffet is 18.30 

uur, het lauwe buffet om 19.00 uur en het koude buffet om 19.30 uur. Het spreekt voor zich, dat u in 

het volledige gildekostuum (inclusief baret) verschijnt. De Meesters en de schutterskoning ook met 

de sjerpen. Uw aanwezigheid bent u verplicht aan de schrijver te melden, evenals eventuele 

dieetwensen!!! Opgave van uw deelname kan tot uiterlijk 14 november a.s. 

De eigen bijdrage voor de dis is dit jaar vastgesteld op €.40,-- Hiervoor krijgt u naast de hoofdmaaltijd 

ook een heerlijk nagerecht, koffie en uw drankjes. U dient dit bedrag vóór de gildedis over te maken 

op rekeningnummer NL96RABO0132876493 van de rentmeester van het Sint Annagilde. 

De bekendmaking van de winnaars van de schietprijzen per schietklasse en uiteraard de overall schiet-

prins, zijn de hoofdonderdelen van deze avond.  

 
 
Daendelslezing 

De Daendelslezing op 15 november a.s. om 20.00 uur in de Grote Kerk, georganiseerd door ’t Daendels-

comité, waarin ik namens het Annagilde zitting mag hebben, gaat dit jaar over een beroemde tijdge-

noot van patriot Herman Willem Deandels, namelijk ‘founding father’ en groot staatsman Gijsbert 
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Karel van Hogendorp, grondlegger van de grondwet van 1814 en het moderne Nederland. Gastspreker 

is historicus Dr. Diederick Slijkerman. Wij zullen v.a. 19.30 uur weer de erewacht in de kerk vormen en 

komen in gildekostuum en baret om 19.15 uur samen bij de kerk. Het onderwerp gaat natuurlijk altijd 

over onze oud gilde hoofdman, ‘kapitein’ Herman Willem Daendels of een van zijn tijdgenoten uit die 

roerige patriottentijd. Pas geleden hoorde ik dat de partner van onze bevlogen spreekster van vorig 

jaar recent is overleden. 

Dikke Tinne 2025 

U heeft inmiddels wel meegekregen dat er volgend jaar door structureel te weinig geld voor en te 

weinig vertrouwen in de evenementenpoot van Visit Hattem,  geen evenementen meer georganiseerd 

gaan en kunnen worden. Met name het Dikke Tinnefestival lijdt hieronder. De mening van de 

spelersgroep (met een geheel nieuw straattoneel) is om toch op te treden met financiële steun vanuit 

de gemeente, echter dit doorkruist het belang van Visit Hattem om dit al jaren slepende conflict 

eindelijk eens op te lossen. De afdracht van het Hattemse ondernemersfonds is sinds Corona veel te 

laag of geheel afwezig, om de stad haar vele publiekstrekkende evenementen te kunnen bieden. Het 

is te hopen dat alle partijen, t.w. HAVO, Ondernemersvereniging, Horeca, gemeente en Visit er snel 

uitkomen en eindelijk lef tonen door over eigen schaduwen (voordelen en bewuste verwarring) heen 

te springen en de handen ineen slaan om Hattem datgene te bieden wat ons zo uniek maakt. 

Laatste schietavond 2024 

Donderdag 7 november a.s is de laatste mogelijkheid van dit schietseizoen 2023/2024 om uw schiet-

score op te krikken en mogelijk in de prijzen te vallen tijdens onze gildedis. De schietmeester en zijn 

begeleiders staan voor u klaar en de ‘verificateur’ vraagt slecht 3 euro voor uw inzet. Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Nieuwbrief verschijnt in december/januari 2024/2025. 

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website:                                      

www.sintannagildehattem.nl 

http://www.sintannagildehattem.nl/

